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Dag lieve Sjimmers en ouders, 
 
Het nieuwe scoutsjaar is terug van start gegaan en wat zijn we blij dat we elkaar met 
veel enthousiasme terug kunnen zien om samen te ravotten en onnozel te doen! 
Ondertussen zijn onze overgang en de eerste twee activiteiten al voorbij gevlogen. We 
hopen dat jullie zich al goed hebben geamuseerd in jullie takken! 
 
We kunnen ook al meedelen dat onze Sjimsjokkers editie een succes was. Dikke merci 
voor de steun! Dit jaar hebben we in samenwerking met VZW waterzootje ook een 
paella dag georganiseerd, dit is zeer goed ontvangen, bedankt aan iedereen die 

aanwezig was!         
 
Zoals jullie merkten op de overgang, zijn er een aantal leiding gestopt, maar zijn er ook 
8 nieuwe enthousiaste leiding bijgekomen om onze leidingsploeg te versterken en 
daarmee zijn we natuurlijk heel blij. Op het leidingsblad dat jullie takleiding meegaf op 
de overgang, kan je zien wie jouw nieuwe leiding is dit jaar. Maar naast nieuwe leiding, 
is de groepsleiding ook veranderd. Dit jaar zullen wij: Hanne, Pieter en vanaf het 
tweede semester ook Luna en Lize, de rol van groepsleiding op ons nemen en daarmee 
staan wij ook steeds klaar om al jullie vragen te beantwoorden. We willen graag 
benadrukken dat jullie altijd de leiding of ons kunnen aanspreken, we helpen jullie 
graag verder.  
 
 

Graag sluiten wij af met jullie enorm veel plezier, 
knuffels, avontuur, mopjes, moddervlekken, en 
nog veel meer … toe te wensen komend 
scoutsjaar!  
 
Stevige scoutslinker,  
Jullie groepsleiding 
Hanne, Pieter, Lize en Luna 
 
 
 
 
 
 
 

Woordje van de groepsleiding 



 
 
 
 
 
De werking en de functie van de groepsleiding blijft hetzelfde als de vorige jaren; een 
groepsleiding tracht zich zoveel mogelijk in te zetten om de algemene werking van de 
Sjim in goede banen te leiden en de leiding te ondersteunen waar nodig.  
 
Daarnaast staan we ook paraat voor onze leden en hun ouders of opvoeders. Zoals al 
eerder benadrukt, kunnen jullie ons altijd contacteren, moesten jullie vragen of 
problemen hebben. We proberen zo snel mogelijk een gepast antwoord of oplossing 
te zoeken samen met jullie.  
 
Verder nemen we als groepsleiding enkele taken op ons. Hieronder vinden jullie een 
overzicht wie wat doet:  
 

• Financiën: alles in verband met de financiën wordt geregeld door Pieter, 
daaronder vallen bijvoorbeeld vragen omtrent lidgeld, Trooper, aankopen van 
t-shirts, …  
 

• Communicatie: als het aankomt op communicatie (bv. mails versturen, 
telefoontjes …) dan kunnen jullie terecht bij Hanne 
 

• Administratie: alles in verband met administratie (bv. inschrijvingen, 
verzekeringen, …) neemt Pieter op zich 
 

• Scouting op maat: dit heeft te maken met verminderd lidgeld, fonds op maat 
en Uitpas; hiervoor kunnen jullie bij Hanne terecht 
 

• Sociale media: door onze sjimfluencers Lauke en Niamh 
 
 
Als jullie vragen hebben omtrent de vorige vermelde zaken, dan kunnen jullie de 
contactgegevens van de verantwoordelijke terugvinden op de volgende pagina → 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat betekent dat een nieuwe groepsleiding? 



 
 
 
 
 

Wij zijn altijd bereikbaar als groepsleiding via ons e-mailadres:  
groepsleiding@sjimakabe.be 

 
Als jullie liever telefonisch of via bericht contact opnemen met ons, kan dat uiteraard 

ook via onderstaande gegevens: 
 

Pieter: 04 77 21 89 62 
Hanne: 04 68 19 10 91 

 
Wil je graag de leiding van jullie tak bereiken? Dan kan dat via het onderstaande e-

mailadres of via het nummer van de takleiding:  
 

Kapoenen  
kapoenen@sjimakabe.be 

Juna 
+32 492 50 66 28 

 
Wouters  

wouters@sjimakabe.be  
Anouck 

+32 492 39 17 72 
 

Jong-givers 
jonggivers@sjimakabe.be  

Sarah 
0474 36 15 23 

 
Givers 

givers@sjimakabe.be  
Niamh 

0499 38 32  
 
 
 
 
 
 
 

contact 

mailto:kapoenen@sjimakabe.be


 
 
 
 
 
 
22 september   Overgangsactiviteit 
 
6 oktober    Activiteit 
 
20 oktober   Activiteit 
 
1 – 3 november   Takweekend  
 
17 november   Activiteit  
 

1 december    Sinterklaas komt langs op de Sjim         
 
15 december   Kerstdrink 
 
 
 
 
 
 
 
8 maart SJIMFEEST 
 
3 – 9 juli KAMP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDER SEMESTER 1  

Andere belangrijke data   

Voor de kapoenen duurt 
het kamp maar 5 dagen, 
dus voor hen is de data 

van 3 juli tot 7 juli 



 

 

Dag kapoentjes! De zomer is alweer voorbij. Maar niet getreurd, want dit 
betekent het begin van het nieuwe sjimjaar!  

Wij zijn alvast SUPER enthousiast om dit jaar jullie leiding 
te zijn en samen zondagnamiddag te ravotten!  

Laten we even enkele leuke herinneringen 
van afgelopen weken opvissen:  

 

 

 

Zondag 22 september 

Yes yes yes, de eerste activiteit van het jaar! 
Super spannend voor de leden die overgaan naar 
een nieuwe tak, want zij kruipen achter het roer 
van de sjimboot, waarmee ze de wilde, woeste 
wateren van het Muinkparkmeertje trotseren. 
Maar er was een probleempje: onze boot bleek 
gestolen te zijn door gemene piraten!  

De takken hebben hun krachten gebundeld en 
één voor één de gulzige piraat, de kleurrijke 
piraten, de gierige piraat en de sportpiraat 
kunnen verslaan. Eind goed, al goed: onze boot 
was heroverd en de leden konden overgaan naar 
hun nieuwe tak!  

  

Kapoenen 



Zondag 6 oktober 

Groot probleem! Een gevaarlijke draak heeft het 
kasteel van vijf prinsessen bezet. Gelukkig kregen 
we hulp van onze stoere kapoenen. Samen 
doorkruisten we bossen en rivieren, verzamelden 
we kogels en maakten we zwaarden. Na alle 
beproevingen kwamen we toe aan het kasteel en 
hebben de kapoenen de draak verslaan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 20 oktober 

Weet je nog? De prinsessen en hun kasteel 
van 2 weken geleden? Vandaag zijn we op 
bezoek geweest in hun kasteel: het 
Gravensteen! Maar ze waren wat 
vergeetachtig en vonden niet al hun 
voorwerpen en meubels terug. We zijn op 
zoek gegaan naar zwaarden, vlaggen, en nog 
veel meer! Wie zoekt die vindt: alles werd 
gevonden! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vrijdag 1 – zondag 3 november 

Dit weekend gaan we samen op weekend naar het wonderwebbos! Van 
vrijdagavond tot zondagmiddag gaan we ons kei goed amuseren! Zin in! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benieuwd wat we komende weken gaan 
doen? Neem dan zeker verder een kijkje: 

 



 
 

 
 
Zondag 17 november:  
Super toffe activiteit         
 

 
 

 
 
 
Zondag 1 december: 
Er komt een speciale gast langs! Wie o wie zou 
dat zijn? 
 

 

 
 
Zondag 15 december: 
We sluiten het eerste semester af met de 
jaarlijkse kerstdrink!  
 

 

 

 

 

 

Tot de volgende! 

Stevige linker,  

Juna, Eres, Sarah, Joni en Fien 



 
 

Dag allerleukste Wouters!! 
We hebben de afgelopen weken weer veel plezier gemaakt dus hier even een 
overzichtje van wat we allemaal hebben gedaan!  

 
 
Op de aller eerste activiteit was het overgang en 
staken de leden die overgaan, maar ook nieuwe 
leiding stoer met het bootje de rivier over! 
 
 
 
Ouh neen!        Op activiteit twee wouden we een zoo bezoeken maar alle dieren waren 
in de nacht door elkaar geraakt en vormden nu allemaal gekke dieren, wat nu?  
De wouters gingen direct aan de slag om de dierenverzorgers te helpen en konden 
gelukkig de opdrachten goed volbrengen. Zo zorgden ze er voor dat alle dieren terug 
goed in hun vel zaten! De dierenverzorgers van de zoo zijn de wouters eeuwig dankbaar 
want nu kunnen ze hun zoo toch terug open doen! 

 
 
Rarara welke dieren zijn hier door elkaar geraakt?  
 
 
 
 
 
 
 
 

WOUTERS 



Op activiteit 3 was de leiding heel verdrietig want hun favoriete zanger was 
overleden!         De wouters deden er alles aan om de leiding op te vrolijken, maar toen 
de leiding er achter kwam dat de zanger vermoord was kon enkel de opgeloste moord 
hun terug gelukkig maken! De wouters begonnen aan een zoektocht zoals echte 
detectives en losten de moord op! Zo kwamen ze er achter dat hij vermoord was in de 
paddenstoel van kabouter plop met een CD op 11 oktober om 11u11!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



De volgende activiteit is ons takweekend, joepie!! Van 1/11 tot 3/11 gaan wij samen 
een heel weekend plezier maken! Jullie komen toch allemaal, hé?         

De leiding heeft er alvast super veel zin in dus hopelijk tot dan!  
 
Stevige scoutslinker  
 
De wouterleiding  
Lena, Marysse, Anouck, Guus, Lize en Eva  
 
 
P.S.: Kan jij raden naar welke prachtige wereld we op takweekend reizen?  
 
 
 
 
 



 

Elabaaa stoere jogi’s  
Hopelijk hebben jullie even hard genoten van de eerste activiteiten als wij! Jullie zijn 
duidelijk een topbende waar we veel mee gaan beleven. Hieronder vinden jullie een 
overzicht, enkele kiekjes van de voorbije zondagen en niet te vergeten de planning voor 
de komende activiteiten. 

 

 

Tijdens de overgang, waagden enkele stoere 
wouters zich in een boot om de oversteek te 
maken naar de jogi’s. Wat deden ze dat 
goed. Welkom nieuwe jogi’s! 

 

 

Twee weken later hielpen jullie een verdrietige alien vriendjes te maken. Dit deden jullie 
door de leiding beter te leren kennen en jullie te wagen aan stoere opdrachten. Stap 

voor stap creëerden jullie een vriendenboek dat de alien meenam naar de ruimte. Eind 
goed al goed. 

 

 

 

 

 

 

 

Herinneren jullie zich nog wat we tijdens de vorige activiteit deden? 

 

 

 

 

 

Jogi’s 



We werden allemaal uitgenodigd voor het verjaardagsfeest van Mr. Proper. Jullie leiding 
was echter te vuil om op het feest toe te komen. Daarom staken jullie ons in de 

wasmachine. Die kon echter pas draaien nadat jullie hem repareerden. Dankjewel jogi’s 
om ons op tijd proper te krijgen voor het verjaardagsfeest van Mr. Proper. 

 

 

Komende activiteiten:  

1-3 nov: Takweekend! We gaan met z’n allen op een onvergetelijk takweekend. Verdere 
info volgt. 

 

17 nov: Wie, wat, waar en hoe? Hopelijk zijn jullie vandaag niet moe! Breng jullie warme 
kleren mee want we spelen buiten         Na de activiteit kunnen jullie voor de laatste keer 

jullie sjimsjokkers ophalen. Jammieee 

 

1 dec: Hopelijk zijn jullie braaf geweest en staat jullie schoentje klaar want de sint liet 
weten dat hij komt dit jaar. Sintactiviteit! 

 

Een stevige linker  

Marthe, Hanne, Yones en Sarah



Zoek de 5 verschillen 

 



 

Dag allerliefste Givers!!      

Wat een geweldige eerste maand hebben we achter de rug, bomvol toffe sjim-avonturen! Het is 
zo fijn om te zien hoe jullie elke keer opnieuw alles geven en samen zoveel plezier maken. En het 
mooiste? Dit is nog maar het begin!               We hebben nog een heel jaar vol gekke momenten, 
nieuwe uitdagingen en onvergetelijke avonturen voor de boeg!  
 
Zondag 22 september was het eindelijk zover: onze eerste Sjim-activiteit! De piraten hadden 
onze overgangsboot gestolen, maar wij hebben ze weten te overtuigen om deze terug te geven. 
We waren immers stoerder, sterker en slimmer dan de piraten!                 
Met succes hebben we onze boot teruggewonnen, en nu was het tijd voor de overgang. Charlotte 
en Jana waagden zich aan de boottocht naar de Givers, en ook Maurice en Mateo maakten de 
overstap naar de Givers!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 6 oktober wisten de givers een prachtige puzzel te maken. Maar hiervoor moesten ze eerst de 
puzzelstukken verdienen aan de hand van kennismakingsopdrachten:  
We begonnen bij het ontdekken van de leden: wat vonden de leden cool en 
wat vonden ze minder cool? Daarna maakten we kennis met de leiding:  
We transformeerden in dappere ridders en jonkvrouwen omdat Lore 
geschiedenis studeert!  
Vervolgens werden we ‘opgegeten’ door haaien, want Lauke woont aan de 
zee  
Daarna hebben we gefietst met rolstoelen en fancy muziek want dat is Saar’s 
favoriete sport  
We leerden omgaan met pampers, want Helena wilde altijd al moeder 
worden  
En als kers op het kuiken legden we eitjes, omdat Niamh Kippenarts is  
Uiteindelijk hadden we een geslaagde puzzel. 
    
 
 
 
 
 
 
 

Givers 



Op een zonnige maar winderige namiddag op 20 oktober was het eindelijk zover; de Vikingen en 
de Aliëns konden hun vaartuigen bij de garagist ophalen. Een moment van vreugde want nu kon 
iedereen terug naar huis. Maar wat niemand had verwacht, gebeurde: de garagist had per 
ongeluk de vaartuigen omgewisseld! De Vikingen belandden in een UFO       , terwijl de Aliëns 
opgescheept zaten met een Vikingboot!       
De Aliëns trotseerden de woeste zee, losse planken in het dek en ontdekten zelfs hoe ze een 
echte Vinkingdans moesten dansen! Ondertussen zweefden de Vikingen hoog in de lucht, 
overwonnen ze de turbulentie en leerden ze de mysterieuze Aliëndans!   
Uiteindelijk moesten we een toren bouwen zodat we eindelijk bereik hadden om de garagist te 
bellen! Hij wisselde de vaartuigen terug om en zo kwam alles toch nog goed!  
 

 

 

 

 

 

 

1-3 november: Takweekend  

Takweekend komt eraan! Wij hebben er alvast griezelig veel zin in!                 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

  

 



17 november 

We hebben iets leuks voorbereid! Er staat een verrassingsactiviteit op de planning, maar… we 
gaan nog niets verklappen. Hou je vast, want het wordt geweldig!       

 
 

24 november: Giverreünie bowlen en pannenkoeken 

Het is weer tijd om de oude tijden te laten herleven en gezellig samen te komen! Of je nu een 
strikespecialist bent of gewoon voor de gezelligheid komt, het wordt een namiddag vol plezier, 
gelach en lekker eten! We zouden het supertof vinden met jou erbij!  
Laat ons even weten of je erbij bent, zodat we voldoende pannenkoeken en chocomelk kunnen 
voorzien!  

Om officieel ingeschreven te zijn, vragen we om een bedrag te 
storten tussen €3 tot €10 (richtprijs €6) op het 
rekeningnummer van de Sjim, tegen zondag 10 november. 

BE 49 0682 4540 4771 
!! Vermeld zeker jouw naam + GIVERREÜNIE !! 

Tot dan!  

PS: Wil je heel graag een pannenkoek komen eten, maar liever 
niet mee bowlen? Dat is zeker mogelijk! Welkom vanaf 15u30 op de Sjim!  
 
 
1 december 

Geheim bericht!  

Ssst… we hebben iets heel speciaals voor jullie in petto! Op 1 december komt er een 
mysterieuze gast die jullie absoluut niet willen missen! Deze bijzondere figuur brengt een zak vol 
verrassingen en een flinke dosis plezier met zich mee!      

Weet jij wie het is?  
 
 
15 december: Kerstdrink           

De feestdagen staan voor de deur en dat willen we graag samen met jullie vieren!  

Er zullen heerlijke drankjes klaarstaan voor de ouders, terwijl de sjimmers kunnen genieten van 
leuke randactiviteiten. Het wordt een gezellige namiddag vol warmte, plezier en natuurlijk veel 
kerstvreugde!  

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen voor een fijne afsluiter van het jaar!                        
 

Lieve groetjes,  
een stevige linker,  
en hopelijk tot heel snel!       

Niamh, Lauke, Esmee, Lore, Saar en Helena  


