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9000 Gent 

www.sjimakabe.be 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf3fapuvDOAhVMNxQKHZ2qAHUQjRwIBw&url=http://sjimakabe.scoutsgroep.be/&psig=AFQjCNGpFblmE7JkWWB3h-DkqOR9NIBKSg&ust=1472897857123497


2 
 

 

 

 

Hallo allemaal 

De nieuwe sjivaldy staat weer voor de deur. Wij hebben weer wat leuks in petto 

voor jullie. We maken in deze editie alvast wat reclame voor onze 

supermoeilijke (grapje) KWINTKWIS en ons spetterend sjimfeest.  

We kunnen jullie alvast meedelen dat de sjimsjokkers een succes zullen zijn. 

Willen jullie nog een of meerdere zakjes bestellen? Doe dit dan snel, de 

bestellingen zijn bijna afgesloten. En zeg nu eerlijk, wie lust nu geen overheelijke 

sjimsjokkers?  

Ben je benieuwd wat je de komende periode zal doen tijdens die knotsgekke 

activiteiten met jullie knotsgekke leiding? Blader dan maar verder naar jou tak. 

Misschien verklappen ze al iets. 

Opgelet: de kalender voor de givers ziet er iets anders uit dan voor de andere 

takken. Dit omdat zijn nog een keertje op weekend (22-24/2) gaan. Voor de 

andere takken is het gewoon activiteit op zondag (24/2). Vergis jullie niet! 

 

Stevige scoutslinker 

De groepsleiding 

Lies, Luka en Julie 

!! opgelet: Kleed uw zoon of dochter warm genoeg aan, we spelen regelmatig 

de hele namiddag buiten.  

 

Het e-mailadres waarop jullie de groepsleiding nog steeds kunnen bereiken: 

groepsleiding@sjimakabe.be 

 

Woordje van de groepsleiding 

mailto:groepsleiding@sjimakabe.be
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Telefoneren kan ook: 

Lies Hertens: 0496/79.85.63 

Luka Lambrechts: 0474/09.33.52 

Julie De Cuyper: 0499/84.11.97 

  

Wil je de leiding van je tak bereiken dan kan dit via volgend email-adres en 

telefoonnummer (takleider): 

Kapoenen: kapoenen@sjimakabe.be of 0477/71.70.63 (Floriane Van Dooren) 

 

Wouters: wouters@sjimakabe.be of 0471/48.69.81 (Tinne Schokkaert) 

 

Jong-givers: jonggivers@sjimakabe.be of 0470/50.64.82 (Ellen De Ceuster) 

 

Givers: givers@sjimakabe.be of 0496/30.91.48 (Robin Van der Plaetsen) 

 

 

 

  

 

 

 

Contact  

Neem zeker ook eens een kijkje op onze vernieuwde website. Hier kan je ook de kalender 

terugvinden en binnenkort de inschrijvingen voor ons sjimfeest. 

www.sjimakabe.be  

 

 

mailto:kapoenen@sjimakabe.be
mailto:wouters@sjimakabe.be
mailto:jonggivers@sjimakabe.be
mailto:givers@sjimakabe.be
http://www.sjimakabe.be/
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10 februari: Activiteit 

 
22 februari (vrijdagavond): Kwintquiz (niet voor de leden) 

 
22 – 24 februari: Districtsweekend voor de Givers 

 
24 februari: Activiteit voor kapoenen, wouters en jogi’s 

 
9 maart 2019: Sjimfeest!!! 

 
23 maart (zaterdag!): Groepsmis + activiteit 

 

 

 

  

Kalender februari en maart 



5 
 

  

 

 

Neem alvast je agenda erbij want hier volgen nog enkele evenementen 

waarop jullie zeker niet mogen ontbreken 😊  

22 februari (vrijdagavond): KWINTKWIS. 

De Kwintquiz is een gezellige quiz voor ouders en vrienden van de jeugdbeweging die wij samen met de 

KSA en scouts De Glimlach organiseren. Teams van ouders van Sjimmers met hun vrienden en/of kennissen 

worden uitgenodigd om zich in te schrijven. Het inschrijvingsformulier zal snel op de website komen. Kan je 

echt niet wachten om je in te schrijven, surf dan naar facebook naar de groep ‘sjim akabe’. Daar kan je de 

link naar het evenement terugvinden waar je je ook kan inschrijven.  

 

9 maart: SJIMFEEST 

Eén van de belangrijkste dagen van het jaar voor de sjim.  We organiseren een groot pastafestijn, waarop 

alle ouders, broers, zussen, oma’s, opa’s, nonkels, tantes, vrienden, kennissen, opvoeders, begeleiders (en 

natuurlijk de Sjimmers zelf!) van harte welkom zijn. Heerlijke bolognaise, kazige carbonara of verrukkelijke 

veggie, het kan allemaal. De opkomst van de sjimmers en hun ouders was een beetje teleurstellend vorig 

jaar, vandaar nu al een warme oproep. Het geld dat wij met het Sjimfeest ophalen, gaat integraal naar het 

zomerkamp! Inschrijvingen volgen snel.  

Hieronder lichten we alvast een tipje van de sluier.  

  

Nog even wat reclame 
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  Kapoenen     

Dag allerliefste kapoenen 

 

Eerst en vooral willen wij jullie allemaal een gelukkig en gezond 2019 

toewensen! Wij hopen dan ook dat we van het nieuwe jaar een even 

leuk (of misschien zelfs een nog leuker) scoutsjaar kunnen maken als het voorbije 

jaar. De laatste maand van 2018 was alleszins fantastisch! Samen 

hebben we op de pietenschool geleerd hoe we een helper van de Sint 

kunnen zijn (en dat konden jullie allemaal super goed). Met een klein hartje gingen 

we bij de Sint en gelukkig keerden we met een goed gevulde doos 

terug naar buiten (want jullie zijn allemaal heel flink geweest). We vierden ook samen 

Kerstmis op de scouts en dat was heel fijn. 

Het nieuwe jaar werd al goed ingezet met een kei leuke film. Hebben 

jullie er ook zo van genoten? Wat er verder volgt de komende 

maanden lees je op de volgende 

pagina.  

Wij hebben er alvast super veel zin in 

om met jullie te spelen en te ravotten. 

 

Een stevige scoutslinker en tot 

snel 
Kimberly, Fran, Elien, Floriane en Celine 
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Kapoenen 
 

Zondag 10 februari: blokactiviteit  

Onder het motto zondag=scoutsdag verzamelen we om 14u op onze lokalen om samen met 

alle andere sjimmers te ravotten. Van al dat spelen zullen we het zeker warm krijgen, 

maar voor de zekerheid kan je best nog eens die dikke trui, muts, handschoenen,… 

 uit de kast halen. Tot dan x  

Zondag 24 februari: activiteit 

Een super tof spel in het mooie omgeving met alleen maar enthousiaste sjimmers. Dat is de 

samenvatting van wat er jullie te wachten staat op zondag 24 februari. Sta jij ook om 14u 

aan onze lokalen met je fel oranje t-shirt aan? Wij zullen er zeker zijn. Tot dan x   

Zaterdag 9 maart: Sjimfeest 

Joepie, op zaterdag 9 maart is het eindelijk zo ver: ons Sjimfeest! 

Deze hoogdag mag je zeker niet missen. De leiding is al volop in weer om alles inorde te 

brengen om er opnieuw een spetterende editie van te maken. Graag zien we jullie dan ook 

verschijnen samen met jullie mama, papa, broers, zussen, oma’s, opa’s vriendjes,… en 

serveren wij jullie de lekkerste (en zelfgemaakte) pasta van heel de wereld :)  

Meer info over inschrijvingen vind je eerder in deze sjivaldy. 

Zaterdag!  23 maart: Groepsmis + activiteit 

Voor één keertje zullen we onze zondag inruilen voor een zaterdag. Eerst trekken we naar 

de kerk waar we een leuke misviering bijwonen vol leuke liedjes en nadien spelen we nog 

een super cool spel. Vergeet deze datum dus zeker niet aan te duiden op je kalender. 

Tot dan x 
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Wouters  

 

 

Hey lieve Wouters! 

De leiding heeft er superveel zin in om met jullie 2019 nog leuker te maken 

dan 2018. Hoe zouden we dat kunnen doen?? We gaan keicoole spelletjes 

spelen op onze activiteiten dus zorg dat je er steeds bent zodat je het zeker 

niet hoeft te missen!!! De leiding heeft alvast leuke spelletjes in petto voor 

jullie.  

Vergeet jullie niet steeds warm aan te kleden op de activiteiten want in 

februari kan het soms toch wel nog koud zijn. Bibberen is niet leuk he 

woutertjes!  

Schrijf zeker en vast 9 maart in jullie agenda want dan is er het jaarlijkse 

SJIMFEEST! Joepie!!!!  

Tot snel op de activiteit!  

De wouterleiding  
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 Wouters 

 

Zondag 10 februari:  

Jeeej! Eindelijk weer een knotsgekke activiteit. Zeker allemaal komen naar de eerste 

activiteit van 2019! We gaan samen het jaar goed inzetten met heel wat leuke spelletjes. 

Dit mag je zeker niet missen  Dus wij hopen jullie allemaal te zien op de activiteit!!  

Zondag 24 februari:  

De laatste activiteit van februari, de tijd gaat snel als je plezier hebt! Nog maar een paar maandjes en we 

kunnen al op kamp gaan hihi! Maar voor we op kamp gaan, gaan we nog veel spelen op de Sjim. Het zal 

wel nog wat koud zijn dus zorg dat je goed ingepakt bent! En anders zullen we wel wat lopen om het lekker 

warm te krijgen. Tot dan! 

Zaterdag 9 maart: 

SJIMFEEEEEST! Ein-de-lijkkkkkkk! Hebben jullie ook veel zin in pasta? Dat komt goed uit, 

want er zullen 3 soorten pasta zijn. Dit feest moét je echt meemaken. Voor de wouters 

zullen er ook toffe spelletjes voorzien worden door de leiding, want enkel pasta eten is ook 

maar saai hé! ;) Wij hebben er al zin in. 

Zaterdag!  23 maart: 

Deze activiteit gaan we heel sportief zijn! We moeten de pasta nog wegwerken van op het 

sjimfeest hé! Trek dus je beste loopschoenen aan en misschien win je wel het wedstrijdje! 

Spannend! Wie zou de sportiefste wouter zijn?  
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 Jogi's 

 

 

Liefste Jogi’s!! Wij zijn er weer helemaal klaar voor om er in te 

vliegen in 2019! Het belooft een spetterend jaar te worden! 

De leiding heeft even afgezien van de examens, maar voor de 

volgende activiteit zorgen we dat we helemaal uitgerust zijn om 

jullie een leuke dag te bezorgen!  

Hopelijk hebben jullie evenveel zin als ons in het nieuwe scoutsjaar! 

Kleine herinnering: het is nog steeds winter dus kleed jullie maar 

warm aan!  

 

 

 

Stevige linker 

Ellen, Iris, Cedric, Emma en Mina 
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 Jogi's 

 

Zondag 10 februari:  

Aftellen naar Valentijn! Valentijn komt dichterbij en dat kunnen we toch niet zomaar 

voorbij laten gaan? Haal jullie beste versiertrucks maar naar boven, want wie weet komen 

deze nog van pas. 

 

Zondag 24 februari:  

Hoera een nieuwe activiteit! Zet jullie maar schrap want het zal een topactiviteit worden! 

Meer kunnen we helaas niet verklappen, anders zou het geen verrassing meer zijn ;) 

Zaterdag 9 maart: 

JOEPIE!!!! De dag waar we al zoooo lang naar uitgekeken hebben! SJIMFEEST! Breng je hele 

familie mee, en bereid je voor op een spetterend feest! 

Zaterdag!  23 maart: 

Wat gaat de tijd toch snel, alweer een nieuwe activiteit! De leiding heeft er superveel zin in! 

Hopelijk jullie ook? Tot dan!  
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Givers  

Hallooooo lieve en stoere givers 

Eerst en vooral wensen wij jullie allemaal een heeeeeel gelukkig Nieuwjaar toe met 

voorspoed in de zeilen en veel zalmtoastjes in de buik! Een jaar vol leuke scoutsactiviteiten, 

veel vriendschap en natuurlijk ook een goede gezondheid! Hopelijk ontvingen jullie allen 

een mooie kerstboom in de mailbox, met prachtig kerstballen (= jullie prachtige leiding 

natuurlijk). 

Bij de start van dit nieuwe jaar kunnen we even kort terugblikken op al de leuke momenten 

die we tot nu toe al gehad hebben. Herinneren jullie zich nog het jungle takweekend? 

Tijgers en poema’s streden tegen elkaar voor de waterbron, we deden opnieuw een 

bangelijke dropping en sloten af met een beestige party waarop de meesten eigenlijk meer 

aandacht hadden voor ons breed assortiment aan chips.  

Door jullie kreeg de zon haar stralen terug en kon ze weer schijnen, dit maakte Frank en 

Sabine heel gelukkig. Misschien moeten we dit spel tijdens deze koude dagen nog eens 

spelen 😉 (of gewoon naar Spanje vliegen, met Ryanair is dat tegenwoordig goedkoop hoor, 

en dan schreeuwen wij uit volle borst IK HOU VAN DANSEN EN MUZIEK. EVIVA EL SJIMO!). 

We werpen ook al een blik op de toekomst. Het 2de semester wordt 

zeker en vast weer fantastisch met supertoffe activiteiten en opnieuw 

een districtsweekend. MAAAAR jammer genoeg moeten we wel 

afscheid nemen van Hanna (niet getreurd, ze zal op tijd terug zijn voor 

scoutskamp hoor 😉.) Hanna gaat studeren in AUSTRALIË, wauw… Zou 

ze een kangoeroe meebrengen voor haar dierbare Givers??? Als de 

vluigtuigtickets te duur zijn (tja, Ryanair vliegt niet overal) kan ze 

misschien in de buidel van zo’n kangoeroe terug keren. Hoe ze zo’n beest voor bij de 

douanen krijgt, is een andere zaak. Hanna we gaan je missen! De kangoeroes mogen zich 

gelukkig prijzen met zo een fantastische giverleiding in Australië. EVIVA EL HANNA. LANG 

LEVE HANNA! Wij kijken er alvast naar uit om er terug in te vliegen (niet met ryanair, maar 

met onze volle goesting ) hopelijk jullie ook. Tot snel!! 

Groetjes Hannah, Robin, Hanna, Cassie en Emma 
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Givers  

Zondag 10 februari:  

OOOOOh neeeee, het is de laatste activiteit dat Hanna bij ons is, gelukkig wordt het een 

leuke activiteit. Geef haar allemaal maar een dikke afscheidsknuffel, misschien moet ze dan 

zelf een traantje wegpinken 😉. Leer maar alvast Daar Gaat Ze van Clouseau uit het hoofd. 

Vrijdag 22 – Zondag 24 februari:  

YES!! Districtsweekend!! Tijdens dit weekend verbroederen we met alle scoutsgroepen uit 

ons district. Het thema blijft nog even een verassing, maar het belooft opnieuw de moeite 

te worden. Met krokodillen en moerassen en achtbanen en acrobatie-olifanten en 

vuurspuwers (als het budget dit toelaat).  

Zaterdag 9 maart: 

Sjimfeeeeest! AANWEZIG zijn is de boodschap. Het thema dit jaar is “flower power”. Haal 

die smulpaap in jullie maar boven want er mag zoveel gegeten worden als jullie willen. Als 

spaghettisaus geven we een puree van klaprozen of madeliefjes. Wat hebben jullie het 

liefst? 

Zaterdag!  23 maart: 

Voor deze activiteit hebben we een leuk nieuw spel bedacht: om ter langst zwijgen. Niet 

leuk? Of grassprietjes tellen in het citadelpark (geen spriet overslaan, hé, of geen 

vieruurtje!). Ook niet leuk? Pfff, euh… misschien tikkertje spelen met vogels? Dat ook niet? 

Wat dachten jullie van voetbal met een platte bal? Ook stom? Ja, zeg, jullie zijn kieskeurig. 

Of misschien een leuke en niet saaie activiteit doen? Ah, dat vinden jullie wel leuk! Zeg dat 

dan, hé.  
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Spelen maar!!  
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